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Zingen: Psalm 124: 1, 3, 4 
Stil gebed 
Votum en groet 
Zingen: Psalm 91: 5 
 
Wetslezing 
Zingen: Psalm 51: 5 
 
Gebed om de Heilige Geest 
Schriftlezing: Handelingen 12:1-19 (NBV) 
Zingen: Psalm 34: 2, 3, 7 (kinderen onder naspel naar nevendienst) 
Preek 
Zingen: Weerklank Gezang 183: 1, 2, 3 (U zij de glorie)  
 

U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Vol van licht en luister daalt de engel af, 
En verbreekt de kluister van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer, 
Redder van de zijnen; twijfel nu niet meer. 
Zie zijn aanschijn blinken als de morgenzon, 
laat uw lied weerklinken: Christus overwon! 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zou ik nog vrezen? Christus leeft voorgoed, 
die met heel mijn wezen ik beminnen moet. 
Hij is mijn victorie, troost en toeverlaat, 
Die mij in zijn glorie eeuwig delen laat. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 
Dankgebed 
Collecten (kinderen uit oppasdienst gehaald en kinderen terug uit nevendienst) 
Zingen: Gezang 462: 1 en 4 (Ontwaak gij die slaapt) (Lbk-1973) 
 
Zegen  
 
Thema: ‘Wat hebben wij te verwachten?’ 
Naar aanleiding van de bevrijding van Petrus uit de gevangenis, een geschiedenis die zich op Pesach 
afspeelt en duidelijke verwijzingen naar het Paasevangelie, de opstanding van Christus, bevat. 
We hebben verdrukking en vervolging te verwachten, maar ook Jezus’ voorbede voor ons alsmede een 
heerlijke toekomst. 


