
Orde van dienst zondag 15 september 2024 
Thema: “Ja, ik geloof: Uw Koninkrijk kome” 
Voorganger: ds. Barbara Broeren 
Organist: Willem Guijt 
Band: Stefan, Johannes, Marije, Welmoed, Pieter 
In deze dienst doen Fleur Kuijt, Jennifer Ouwehand, Nick 
Ouwehand en Robert van Dijk belijdenis van hun geloof. 
 

Welkom 
 

Zingen: Psalm 100  
1. Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 
Treedt nader tot gij Hem omringt, 
gij aard' alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 
 

3. Treedt statig binnen door de poort, 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Heft hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 
 

Stil gebed, bemoediging en groet 
Gebed 
 

Zingen: Opwekking 769  
Kom, vestig uw gezag; wees Koning in ons hart. 
Herstel uw beeld in ons; onthul uw doel met ons. 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; een laaiend vuur in onze ziel. 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien. 
Wij zijn uw kerk. Heer, maak ons sterk in U. 
 

Wij dorsten naar uw rijk en uw gerechtigheid. 
U schakelt ons nu in en geeft ons leven zin: 
gevangen harten worden vrij, verslagen mensen troosten wij; 
zelfs de blinden zien uw heerschappij. 
Wij zijn uw kerk. Hoor ons gebed en kom! 

Refrein: Bouw uw koninkrijk. Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand. Kom, herstel ons land. 
Vul uw kerk met vuur. Win dit volk terug.  
Heer, dat bidden wij tot uw koninkrijk verschijnt. 

 

Uw ongetemde kracht verslaat de helse macht. 
Uw ongekende pracht vernieuwt en sterkt ons hart. 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; leer ons te doen wat U ons vraagt, 
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 
Wij zijn uw kerk. Heer, doe uw werk door ons. 

Refrein: Bouw uw koninkrijk. Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand. Kom, herstel ons land. 
Vul uw kerk met vuur. Win dit volk terug.  
Heer, dat bidden wij tot uw koninkrijk verschijnt. 

2. Roept uit met blijdschap: "God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt." 
 

4. Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 



Gesprek met de kinderen (de kinderen gaan naar de nevendienst) 
Brief Jennifer 

 

Zingen: Psalm 23b:1, 2  
1. De Heer is mijn Herder! 
    'k Heb al wat mij lust; 
    Hij zal mij geleiden 
    naar grazige weiden. 
    Hij voert mij al zachtkens 
    aan waat'ren der rust. 

Brief Robert 
 

Zingen: Opwekking 789  
U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 

De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. (Refrein) 

Bridge 4x: Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid. (Refrein) 
 

Brief Fleur 
 

Zingen: Opwekking 807  
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 

In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. (Refrein) 
 

Storm en golven vrees ik niet. In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. (Refrein) 
  

Bridge 4x: U schijnt feller dan de sterren. Heer, U leidt ons door de storm. 
 

God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker veilig naar de kust. (Refrein)         Waar U woont. 
 

2. De Heer is mijn Herder! 
    Hij waakt voor mijn ziel, 
    Hij brengt mij op wegen 
    van goedheid en zegen, 
    Hij schraagt me als ik wankel, 
    Hij draagt me als ik viel. 
 

Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
 

Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, waar U woont, 
waar U woont. 



Schriftlezing: Marcus 1:1-15 
1Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 
2Er staat geschreven bij de profeet Jesaja: 
‘Let op, Ik zend mijn bode voor je uit, hij zal je een weg banen. 
3Een stem roept in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, 
maak recht zijn paden!”’ 
4En zo is het gebeurd toen Johannes ging dopen in de woestijn en de mensen 
opriep tot inkeer te komen en zich te laten dopen, om vergeving van zonden te 
krijgen. 5Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door 
hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden. 6Johannes 
droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van 
sprinkhanen en wilde honing. 7Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die machtiger is 
dan ik; ik ben het zelfs niet waard om voor Hem te bukken en de riemen van zijn 
sandalen los te maken. 8Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen 
met de heilige Geest.’ 
9In die tijd kwam ook Jezus daarheen, vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, en liet zich 
door Johannes dopen in de Jordaan. 10Op het moment dat Hij uit het water 
omhoogkwam, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich 
neerdalen, 11en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou 
vind Ik vreugde.’ 
12Meteen daarna dreef de Geest Hem de woestijn in. 13Veertig dagen bleef Hij in de 
woestijn, waar Hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van 
de wilde dieren, en engelen dienden Hem. 
14Nadat Johannes gevangengenomen was, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods 
goede nieuws verkondigde. 15 
Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom 
tot inkeer en geloof dit goede nieuws.’ 
 

Korte verkondiging 
 

Zingen: HH 88  
Zoek eerst het koninkrijk van God, en Zijn gerechtigheid. 
En dit alles ontvangt u bovendien. Hallelu, halleluja. 
Refrein: Halleluja, halleluja.  
Hallelujah, hallelu, halleluja. 

 

         Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord 
         dat door de Heer' gesproken wordt. Hallelu, halleluja. 

Refrein: Halleluja, halleluja.  
Hallelujah, hallelu, halleluja. 

 

Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult Hem zien. 
Klopt en de deur zal voor u opengaan. Hallelu, halleluja. 
Refrein: Halleluja, halleluja.  
Hallelujah, hallelu, halleluja. 

 

(tijdens het naspel komen de kinderen terug) 
 



Dienst van de belijdenis 
- Inleiding  
- Onderwijzing 
- Gebed  
- Geloofsbelijdenis 
- Geloften en handoplegging 
- Toezingen: NLB 363  

Dat 's Heren zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren Heer. 

- Verwelkoming 
 

Collecte 1: KKRV- Voorgangers opleiding voor Midden-Oosten  
Collecte 2: Kerk, Collecte 3: Eigen Jeugdwerk 
 

Mededelingen 
- Gerdien de Hoop met een toelichting op de activiteiten van de startweek 
- Ds. Jaap van der Windt met een uitnodiging voor de huiskringen 
- Pastorale mededelingen 

 

Gebeden 
 

Zingen: NLB 705:1,2,4  
1. Ere zij aan God, de Vader, 

 ere zij aan God, de Zoon, 
 eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
 de Drieëen'ge in zijn troon. 
 Halleluja, halleluja, 
 de Drieëen'ge in zijn troon! 
 
    2.   Ere zij aan Hem, wiens liefde 
 ons van alle smet bevrijdt, 
 eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
 koningen in heerlijkheid. 
 Halleluja, halleluja, 
 ere zij het Lam gewijd. 
 
    4.   Halleluja, lof, aanbidding 
 brengen eng'len U ter eer, 
 heerlijkheid en kracht en machten 
 legt uw schepping voor U neer. 
 Halleluja, halleluja, 
 lof zij U, der heren Heer! 
 

Wegzending en zegen  
Zingen: Amen  

 
 


