
 
 
 
 

Orde van dienst voor 29 september  

Thema: bevrijd van angst 

Voorganger: ds. Jaap van 
der Windt 
Organist: Willem Guijt 
Techniek:  
Janmarinus Vooijs  
en  
Jorian Verdoes 
  
 
 

• Welkom  
Intochtslied: Psalm NLB 107: 1, 2, 7  
1 
Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat! 
Houd dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis wordt heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 

7 
Laat ons nu voor de Here 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot de vrede. 

• Stil gebed 

• Bemoediging en groet 
 
 
 
 

 

2 
Al wie verbijsterd zwierven 
ver buiten heg en steg 
en haast van honger stierven, 
neervallend langs de weg, – 
geen thuis, geen toevluchtsoord 
was hun nabijgekomen, 
had Hij hen niet gehoord 
en bij de hand genomen. 

 



Leefregel: Leviticus 19: 1-4, 11-18  
1De HEER zei tegen Mozes: 2‘Zeg tegen de gemeenschap van Israël: “Wees 
heilig, want Ik, de HEER, jullie God, ben heilig. 
3Toon ontzag voor je moeder en je vader, en neem steeds mijn sabbat in acht. 
Ik ben de HEER, jullie God. 
11Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. 12Leg geen valse eed af als je 
bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de 
HEER. 
13Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog 
op dezelfde dag uit. 14Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen 
obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de 
HEER. 
15Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. Trek onaanzienlijken niet voor 
en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je 
naasten. 16Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over 
hem rond te strooien. Ik ben de HEER. 
17Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan 
ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je. 18Blijf 
geen wraakzucht of wrok koesteren, maar heb je naaste lief als jezelf. Ik ben 
de HEER. 

 

• Gebed van verootmoediging 
 

Zingen: Opw. 554 Mijn verlosser leeft  
Ik weet Hij heeft mij gered mij in de vrijheid gezet; ik geloof, ik geloof! 
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld, heeft mij met liefde vervuld; 
ik geloof, ik geloof!  
'k Hef een banier op, mijn heer stond op uit ’t graf. 
Mijn Verlosser leeft, mijn verlosser leeft 
mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft! 
  

U draagt mijn lasten en richt mij op, 
om dansend op de berg te zien hoe U weer komen zal! 

 

• Gesprek met de kinderen 
Zingen: God heeft een plan met je leven   
God heeft een plan met je leven, Je bent hier met een doel 
Geloof het diep van binnen, Het is meer dan een gevoel 
Hij doet meer dan je kan bidden, Hij is groter dan je denkt 
Ik weet dat hij je helpt, Ik weet dat hij je kent  
 

Dus stap uit je boot, Durf op water te lopen 
Vraag God om hulp, En de Hemel gaat open 
Wees maar niet bang, Hij is altijd bij jou 
In de storm, in de strijd, in de moeilijke tijd God is trouw!  
    Halleluja 



• Korte inleiding op de lezingen 

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

• Schriftlezing: Lucas 19: 11-28 en 1 Joh. 4: 17-19 
 

Zingen: NLB538: 1, 3, 4     
1 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die ’t ons heeft voorgedaan. 

4 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

 

• Verkondiging  
 
Zingen: NLB 302     
1 
God in den hoog’ alleen zij eer 
en dank voor zijn genade, 
daarom, dat nu en nimmermeer 
ons deren nood en schade. 
God toont zijn gunst aan ons geslacht. 
Hij heeft de vrede weergebracht; 
de strijd heeft thans een einde. 
3 
O Jezus, die de Christus zijt, 
des Vaders Eengeboren, 
Gij hebt ons van de toorn bevrijd 
en redt wie was verloren. 
Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 
verhoor ons roepen uit de nacht, 
erbarm u over allen. 
 

3 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 
 
 

2 
U, Vader, U aanbidden wij, 
wij zingen U ter ere; 
onwrikbaar staat uw heerschappij, 
voorgoed zult Gij regeren. 
Gij hebt onmetelijke macht, 
uw wil wordt onverwijld volbracht. 
Die Heer is onze koning. 
4 
O heil´ge Geest, ons hoogste goed, 
ten Trooster ons gegeven, 
heb dank dat Gij ons delen doet 
in Jezus’ dood en leven. 
Beveilig ons in alle nood, 
blijf ons nabij in angst en dood, 
op U steunt ons vertrouwen. 
 
 



 

• Collecten  

• Pastorale mededelingen  

• Dankgebed en voorbeden 
 

Slotlied: NL 1010: 1, 3, 4  
1 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 
3 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 
4 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 

 

• Zegen  


