
Orde van dienst Israëlzondag 6 oktober 2024 
Thema: Bidden om vrede voor Jeruzalem 
Voorganger: ds. Barbara Broeren 
Organist: Willem Guijt 
Band: Pieter, Stefan, Marije 
Met medewerking van het projectkoor 
 
Welkom 
 
Zingen: Psalm 122 (orgel) 
1    Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
 toen men mij zeide: "Gord u aan 
 om naar des Heren huis te gaan! 
 Kom ga met ons en doe als wij! 
 Jeruzalem, dat ik bemin, 
 wij treden uwe poorten in, 
 u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
 Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
 wel saamgevoegd en welgebouwd, 
 o schone stede, die wij groeten. 
 
2    Hoe zijn de stammen opgegaan! 
 Hier gingen ons de voeten voor 
 der pelgrims, die de Heer verkoor, 
 hier, waar uw heil'ge muren staan! 
 Jeruzalem, dat ik bemin, 
 wij treden uwe poorten in 
 naar 's Heren woord, om zijns naams ere! 
 Zo is het Israël gezegd; 
 hier zijn de zetels van het recht, 
 de troon, waar David zal regeren! 
 
3    Bidt heil toe aan dit Vredesoord; 
 dat die u mint bevredigd zij, 
 dat vrede in uw wallen zij, 
 gezegend zij uw muur en poort! 
 Jeruzalem, dat ik bemin, 
 wij treden uwe poorten in 
 om u met vrede te ontmoeten! 
 Om al mijn broeders binnen u, 
 om 's Heren tempel wil ik u, 
 o stad van God, met vrede groeten. 
 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Gedicht (door Jacoline) 
 
Projectkoor zingt: Jeruzalem, wat ben je mooi! (naar Psalm 87) 
Jeruzalem, wat ben je mooi! 
Jij hebt God zelf in huis, 
jij bent zijn bruid. 



Jeruzalem, jij wordt geroemd. 
Jij steekt ver boven alle steden  
van Israël uit. 
 
Hoe je daar ligt… 
zo ben je heilig 
te pronken op die berg. 
Een stad van sterkte, 
van rust en zekerheid. 
Hoe je daar ligt… 
Ik voel me veilig. 
Binnen jouw poorten 
lijkt geluk wel voor altijd. 
 
Jeruzalem, wat ben je mooi! 
Jij hebt God zelf in huis, 
jij bent zijn bruid. 
Jeruzalem, jij wordt geroemd. 
Jij steekt ver boven alle steden  
van Israël uit. 
 
Jij stelt je gastvrij op, 
een echte moederstad. 
Wie zijn niet allemaal in jou geboren? 
Rahab, Babel, Tyrus, 
de volken om je heen. 
Je sluit ze net als Israël 
vol liefde in je armen: 
niemand loopt verloren. 
 
Ze dansen door je straten, 
zingen op je pleinen. 
Groot en klein 
en arm en rijk, 
iedereen voelt zich gelijk; 
met slagwerk, harp en fluit 
bij jouw fonteinen. 
 
Jeruzalem, wat ben je mooi! 
Jij hebt God zelf in huis, 
jij bent zijn bruid. 
Jeruzalem, jij wordt geroemd. 
Jij steekt ver boven alle steden  
van Israël uit. 
 
Zingen: Psalm 130c:1,2 (band) 
Uit de diepten roep ik U 
Heer, mijn God, 
ik heb U nodig, Here luister 
nu ik schor gebeden fluister, 



luister toch, Heer, luister toch. 
 
Als U niets dan zonden zag, 
Heer, mijn God, 
wie bleef in leven? Maar U wilt nu 
Juist vergeven. Dus verdient U 
diep ontzag, ons diep ontzag. 
 
Gebed om ontferming 
 
Leefregel: Romeinen 12:9-18 

9Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 10Heb elkaar lief 
met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11Laat uw 
enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 12Wees verheugd 
door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. 

13Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. 14Zegen uw vervolgers; zegen hen, 
vervloek hen niet. 15Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. 16Wees 
eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen 
inzicht. 17Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. 18Stel, 
voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 
 
Zingen: Psalm 130c:3,4 (band) 
Ik blijf wachten tot U komt, 
Heer, mijn God. 
Ik blijf nog sterker op U wachten 
dan een mens in lange nachten 
wacht op licht, 
het morgenlicht. 
 
Israël, hoop op de Heer. 
Hoop op God, 
want Hij heeft zich aan jou verbonden. 
Hij verlost je van je zonden. 
Hij maakt vrij. 
Hij maakt jou vrij! 
 
Kindermoment 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Jesaja 2:1-5 

1Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem. 

2Eens komt de dag 
dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, 
verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. 
Alle volken zullen daar samenstromen, 

3machtige naties zullen zeggen: 
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, 
naar de tempel van Jakobs God. 
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 
en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 



Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, 
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 

4Hij zal rechtspreken tussen de volken, 
over machtige naties een oordeel vellen. 
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 
en hun speren tot snoeimessen. 
Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk, 
geen mens zal nog de wapens leren hanteren. 

5Nakomelingen van Jakob, kom mee, 
laten wij leven in het licht van de HEER. 
 
Zingen: NLB 454:1,2,3 (orgel) 
1 De mensen die gaan in het duister. 

die wonen in 't land van de dood, 
zij zullen een licht zien; 
het hemelse morgenrood. 
 

2 Zij zullen weer zingen van vreugde, 
de angst en de nood zijn voorbij, 
geen vijand marcheert door de straten, 
de kinderen spelen weer vrij. 
 

3 De stok die hen sloeg is gebroken, 
geen mens wordt vertrapt of verdrukt. 
Zij krijgen weer tijd van leven, 
er is een begin van geluk! 

 
Schriftlezing: Psalm 122 

1Een pelgrimslied van David. 
Verheugd was ik toen men mij zei: 
‘Wij gaan naar het huis van de HEER.’ 

2En nu staan onze voeten 
binnen je poorten, Jeruzalem. 

3Jeruzalem, als een stad gebouwd, 
hecht en dicht opeen. 

4Daar trekken de stammen naartoe, 
de stammen van de HEER, 
om Israëls plicht te vervullen, 
te prijzen de naam van de HEER. 

5Daar zetelt het gerecht, 
daar troont het huis van David. 

6Vraag om vrede voor Jeruzalem: 
‘Dat rust hebben wie van je houden, 

7dat vrede heerst binnen je muren 
en rust in je vesting.’ 

8Om mijn verwanten en vrienden 
zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’ 

9Om het huis van de HEER, onze God, 
wens ik je al het goede. 
 
Zingen: NLB 750: 1,2,8 (orgel) 



1  Jeruzalem, jij stad door God gebouwd, 
ach was ik daar jouw gast! 
Hoe dorst mijn hart, het smacht alleen naar jou, 
niets houdt het hier nog vast. 
Voorbij de hoogste bergen, 
voorbij het verste veld, 
is het uit deze wereld 
mij al vooruitgesneld.  

 
2       Wordt mijn gebed tenslotte toch verhoord 

dat nu het uur zal slaan, 
waarop ik zelf mag ingaan in jouw poort, 
en recht voor God zal staan 
als een van zijn beminden, 
als uitverkoren pand. 
Dan zal ik in jou vinden 
mijn ware vaderland. 

 
8 Een groot gejuich zoals nog nooit gehoord,  

klinkt daar dan overal! 
Bazuingeschal en zoet gezongen toon  
door zangers zonder tal. 
Ik hoor de vele stemmen:  
een hemel vol gezang  
klinkt al sinds den beginne:  
en zingt een wereld lang. 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Projectkoor zingt: De beloofde Messias (Ken Bryars) 
God beloofde een Redder, Verlosser, Bevrijder: 
Mijn zoon de Messias, Hij komt. 
Hij brengt vrede voor mensen,  
Zijn trouw kent geen grenzen, 
die belofte gaf God Abraham. 
Na jarenlang smachten, 
verlangend verwachten, 
vervulde God Zijn plan. 
God beloofde een Redder, Verlosser, Bevrijder: 
Mijn zoon de Messias, Hij komt. 
 
Collecte 
 
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
 
(de kinderen en tieners komen terug uit de kindernevendienst/tienerdienst, de kinderen kunnen 
opgehaald worden bij de oppas) 
 
Zingen: Hemelhoog 728 (orgel) 



Refrein 1: 
Jezus leeft in eeuwigheid,  
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.  
Alle dingen maakt Hij nieuw.  
Hij is de Heer van mijn leven.  
 
Straks als er een nieuwe dag begint,  
en het licht het van het duister wint,  
mag ik bij Hem binnengaan,  
voor zijn troon gaan staan.  
Hef ik daar mijn loflied aan:  
 
Refrein 2:  
Jezus leeft in eeuwigheid,  
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.  
Alle dingen maakt Hij nieuw.  
Hij is de Heer van mijn leven.  
 
Straks wanneer de grote dag begint,  
en het licht voor altijd overwint,  
zal de hemel opengaan,  
komt de Heer er aan.  
Heffen wij dit loflied aan:  
 
Refrein 2: 
Jezus komt in heerlijkheid,  
zijn sjaloom wordt wereldwijd.  
Alle dingen maakt Hij nieuw.  
Hij is de Heer van ons leven. 
 
Wegzending en zegen 
 
Zingen: Amen 
  
 
 


