Orde van dienst voor de middagdienst op 27 oktober 2024 Tafelviering Heilig Avondmaal
Thema: Aan tafel genodigd door de Goede Herder

Voorganger: ds. Barbara Broeren

Organist: Willem Guijt

Welkom

Zingen: Psalm 121:1,2,3
1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

2 Uw wank'le voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israéls wachter wezen.

3 De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht.
uw schaduw aan uw rechterhand;
de zon zal U niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

Stil gebed, bemoediging en groet
Gebed om ontferming

Zingen: NLB 870:1,3,4

1 Heilige God, geprezen zij,
Uw komst door alles heen,
Uw woord van alle eeuwigheid,
dat tussen ons verscheen.

3 Een ander trad in onze plaats,
een mens tot ons behoud,
geprezen zij de liefde Gods
die ons zijn raad ontvouwt.

4 Uw liefde, God, zo wijs en goed,
wat eens in Adam viel,
ons menselijke vlees en bloed,
wordt leven weer en ziel.

Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Psalm 23

1Een psalm van David.
De HEER is mijn herder,



het ontbreekt mij aan niets.

»Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
3Hij geeft mij nieuwe kracht

en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

4Al gaat mijn weg

door een donker dal,

ik vrees geen gevaar,

want U bent bij mij,

uw stok en uw staf,

zij geven mij moed.

sU nodigt mij aan tafel

voor het oog van de vijand,

U zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.

sGeluk en genade volgen mij

alle dagen van mijn leven,

ik verblijf in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

Zingen: NLB 904:3,5
3 Laat Hem besturen, waken,
't is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat ge u verwond'ren moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.

5 Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht;
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht.
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last,
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast.

Uitleg en verkondiging

Zingen: Hemelhoog 443 (tijdens dit lied wordt de tafel toebereid)
Ach, blijf met uw genade,

Heer Jezus, ons nabij,

opdat ons nimmer schade

des bozen heerschappij!

Licht Gij ons met uw stralen,
o, licht der wereld, voor,
opdat wij niet verdwalen



of struik'len op ons spoor!

Vervul dan met uw zegen
onze armoe, rijke Heer,

en zend op onze wegen

uw kracht en goedheid neer!

Neem Gij ons in uw hoede,
onoverwonnen held;
beteugel satans woede
en's werelds boos geweld!

Geloofsbelijdenis (gelezen)
Avondmaalsformulier

Psalm 23c

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;

daar rust ik aan een stille stroom

en niets dat mij ontbreekt.

Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,

de paden van gerechtigheid,

ter ere van zijn naam.

Al moet ik door het doodsravijn,

U gaat steeds aan mijn zij.

Ik vrees geen kwaad, Uw herdersstaf,
geeft steun en veiligheid.

Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt U mijn tafel klaar.

U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.

Uw trouw en goedheid volgen mij,
Uw liefde, dag aan dag;

en wonen zal ik in Gods huis,

zo lang ik leven mag.

Gebed en Onze Vader
Nodiging en viering van het Heilig Avondmaal

Na elke tafel zingen we steeds een couplet van NLB 381:2,4,5,6
2 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,

het heilig feest van uw gedachtenis;

schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet

in 't teken van uw lichaam en uw bloed.



4 Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

5 Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt,
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.

6 U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Dankzegging

Zingen: NLB 245

'k Wil U, o God, mijn dank betalen,

U prijzen in mijn avond lied.

Het zonlicht moge nederdalen,

maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij,

Gij, milde bron van zegeningen:

zulk een ontfermer waart Gij mij.

U trouwe zorg wou mij bewaren,

uw hand heeft mij gevoed, geleid;

Gij waart nabij in mijn bezwaren,

nabij in elke moeilijkheid.

Deez' avond roept mij na mijn zorgen
tot rust voor lichaam en voor geest.
Heb dank, reeds van de vroege morgen
zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.

Ik ken de rots waarop ik bouwe:
hij feilt niet, die uw heil verwacht.
Eens aan de avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven,

U hoger, reiner loflied toe.

Wegzending en zegen

Zingen: Amen.



