
      Orde van dienst zondag 27 oktober  
Thema: Zitten aan Jezus’ voeten 
Voorganger: ds. Barbara Broeren 
Organist: Frank Borsboom 
Band: Stefan, Pieter, Welmoed, Madelief, Daan  
 

In deze dienst worden Chloé Fleur Jolie de Heer en 
                                    Niene Cornelia Remmelzwaal gedoopt. 
Welkom 
  

Zingen: Psalm 105:1,3  

1.  
Looft God de Heer, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meldt ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt den Heer, 
verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 
 

Stil gebed, bemoediging en groet 
  
Gebed om ontferming 
  
Zingen: Opwekking 849  
Ik hou van U. Uw genade blijft me dragen; 
dag aan dag, in de palm van uw hand. 
Van de morgen tot de avond, 
als ik weer slapen ga, zing ik steeds van de goedheid van God. 
 

Refrein: 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 
 

Uw zachte stem leidde mij door al mijn dalen. 
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht. 
Heer, ik ken U als een Vader. 
Ik ken U als een vriend. Ik leef met U, in de goedheid van God.  Refrein 
 

Bridge 2x:  
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. 
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. 
Heel mijn hart en ziel leg ik voor U neer. Ik geef U alles, Heer! 
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij.   Refrein 2x 
 
Ja, ik zing van de goedheid van God. 

3.  
God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in 't duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
 



 Gesprek met de kinderen  
Kinderlied: Ja, Jezus houdt van mij 
Weet je wel wat Jezus zegt; in de bijbel staat dat echt 
alle kind'ren groot en klein mogen heel dicht bij Hem zijn. 
 

Ja, Jezus houdt van mij, Ja, Jezus houdt van mij, ja, Jezus houdt van mij, 
de Bijbel zegt het zo. 

DIENST VAN DE DOOP  

• Inleiding 

• Onderwijzing 

• Apostolische geloofsbelijdenis 

• Doopgebed 
Zingen: In het water van de doop  
In het water van de doop, 
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed  
aan ons verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
 

Refrein: 
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 

In zijn lichaam ingelijfd: Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 
Mensen overal vandaan, die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. Refrein: 
 

Bridge (3x):  Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. Refrein: 
 

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! 
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop! U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. Dat ons leven bij U veilig is. 
 

• Presentatie van de dopelingen  Persoonlijke getuigenis van de 
doopouders         Vragen voor de doopouders                Doop 

• Verwelkoming door de gemeente 

• Gemeente, wilt u Chloé en Niene, nu zij gedoopt zijn dragen in uw 
gebeden, opnemen in uw midden en naar uw vermogen helpen 
groeien in geloof en voorgaan in het volgen van Jezus Christus? 
Gemeente antwoordt met ‘ja, van harte’. 

Eén met Christus in zijn dood, 
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem 
vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed 
veranderd is. 
 



• Zingen: NLB 415  
   Zegen hen Algoede,    
   neem hen in Uw hoede 
   en verhef Uw aangezicht 
   over hen en geef hen licht. 
 

        Amen, amen, amen! 
          Dat zij niet beschamen 
          Jezus Christus onze Heer, 
          amen, God, Uw naam ter eer! 

 

• Bijschrijven van de naam van de dopelingen in het doopboek 

• Aansteken van de doopkaarsen aan de paaskaars 
 

De kinderen die dat willen gaan naar de oppas, kindernevendienst of 
tienerdienst. 
  

Schriftlezing: Lucas 10:38-42 

38Toen ze verder trokken ging Hij een dorp in, waar Hij gastvrij werd 
ontvangen door een vrouw die Marta heette. 39Haar zus, Maria, ging aan de 
voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. 40Maar Marta 
werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging 
naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het U niet schelen dat mijn zus mij al het 
werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ 41De Heer 
zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over 
zoveel dingen. 42Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste 
gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’ 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Zingen: Psalm 62:1,5  
1    Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
 van Hem verwacht ik altijd weer 
 mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen. 
 Ik wankel niet, want Hij staat vast; 
 mijn toevlucht, als het water wast, 
 mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
 

5    Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
 mijn naam rust in de schutse Gods. 
 O volk, uw God laat u niet vallen. 
 Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
 vertrouw dat gij gezegend wordt; 
 God is een schuilplaats voor ons allen. 
 

Collecte 1: Nederlands Bijbelgenootschap; 
     Collecte 2: Kerk       Collecte 3: Contactkring 
 

Stort, op onze bede, 
in hun hart Uw vrede, 
en vervul hen met de kracht 
van Uw Geest bij dag en nacht 



Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
 

Zingen: Hemelhoog 365  
Welk een vriend is onze Jezus, 
die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht, dat ik door Hem 
altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neer, 
juist omdat wij ‘t al niet brengen 
in ‘t gebed tot onze Heer. 

 
Leidt de weg soms door verzoeking 
dat ons hart in ‘t strijduur beeft 
gaan wij dan met al ons strijden, 
tot Hem die verlossing geeft. 
Kan een vriend ooit trouwer wezen 
dan Hij, die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing; 
Hij alleen is ‘t, die ons schraagt. 

 
Zijn wij zwak, belast, beladen 
en terneer gedrukt door zorg, 
dierb’re Heiland, onze toevlucht 
Gij zijt onze Hulp en Borg. 
Als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot de Heer; 
In zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer. 

 
Wegzending en zegen               

 Zingen: Amen  


