
 

 

 

 

 

 

Orde van dienst voor zondag 10 november 2024 

 

 

  

 

Thema: ‘Hebben wij niet in uw naam geprofeteerd?’ 

Voorganger: ds. Jaap van der Windt 

Organist: Frank Borsboom  

 

  

 

• Welkom  

• Intochtslied: Psalm Nlb 136: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 

• Stil gebed 

• Bemoediging en groet 

• Leefregel: 10 geboden uit Exodus 20 (met presentatie voor 

de kinderen) 

• Gebed van verootmoediging 

• Zingen: NL 412: 1, 2, 3 

• Gesprek met de kinderen 

• Zingen: Dit is mijn hand en dat mijn voet. (Pieter en Stefan) 

• Korte inleiding op de lezingen 

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

• Schriftlezing: Matteüs 24: 3-14 en Matteüs 7: 15-23 

• Zingen: Elb 406, Eens zal op de grote morgen  

• Verkondiging  

• Zingen: Familie (Opwekking 767, Pieter en Stefan) 

• Collecten nieuwe plek voorlopig (slechts kort orgelspel) 

• Pastorale mededelingen  

• Dankgebed en voorbeden 

• Slotlied: Nlb 769: 1, 3, 6 

(onder het voorspel komen de kinderen van de KND terug en 

kunnen de kinderen uit de oppas worden opgehaald.)  

• Zegen + NLb 425 

 

 

Lezingen: Matteüs 7 
15Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen 

maar in wezen roofzuchtige wolven zijn. 16Aan hun vruchten zul je 

hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of 

vijgen van distels? 17Zo brengt elke goede boom goede vruchten 

voort, maar een slechte boom brengt slechte vruchten voort. 18Een 

goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, evenmin als 

een slechte boom goede vruchten. 19Elke boom die geen goede 

vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 
20Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. 
21Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, zal het koninkrijk 

van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn 

hemelse Vader. 22Op die dag zullen velen tegen Mij zeggen: “Heer, 

Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in 

uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet in uw naam 

vele wonderen verricht?” 23En dan zal Ik hun rechtuit zeggen: “Ik 

heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, onrechtplegers!” 

 

Matteüs 24 
3Op de Olijfberg ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en 

nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat 

allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de 

voltooiing van deze wereld herkennen?’ 4Jezus antwoordde hun: 

‘Pas op dat niemand jullie misleidt. 5Want er zullen velen komen die 

mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen 

veel mensen misleiden. 6Jullie zullen berichten horen over oorlog en 

oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen 

moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet 



gekomen. 7Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en 

het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen hongersnoden 

uitbreken en aardbevingen plaatsvinden: 8dat alles is het begin van 

de weeën. 9Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie 

zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. 
10Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar uitleveren en 

elkaar haten. 11Er zullen talrijke valse profeten komen, die velen 

zullen misleiden. 12En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij 

velen de liefde bekoelen. 13Maar wie standhoudt tot het einde, zal 

worden gered. 14Pas als het goede nieuws van het koninkrijk in de 

hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal 

het einde komen. 

 

 

 

 

Liedteksten 

 

Psalm 136 

 

1 

Loof de Heer, want Hij is goed, 

trouw in alles wat Hij doet. 

Want zijn goedertierenheid 

zal bestaan in eeuwigheid. 

 

2 

Geef de God der goden eer, 

jubel voor der heren Heer. 

Hij doet wonderen, Hij alleen 

trouw door alle tijden heen. 

 

3 

Loof Hem die de hemel schiep, 

zijn verstand is grondloos diep. 

Hij bereidde zee en land. 

Eeuwig houdt zijn liefde stand. 

 

4 

Zon en maan en sterren gaan 

koninklijk hun vaste baan. 

God regeert bij dag en nacht, 

zijn genade blijft van kracht. 

 

11 

Loof de Heer, die in de nacht 

der vernedering aan ons dacht, 

die de tirannie verdrijft 

door zijn gunst die eeuwig blijft. 

 

12 

Loof de Heer, die al wat leeft 

dagelijks zijn spijze geeft, 

die ons laaft en die ons voedt. 

Eeuwig is Hij trouw en goed. 

 

13 

Aan de God des hemels zij 

eer en dank en heerschappij, 

want zijn goedertierenheid 

zal bestaan in eeuwigheid. 

 

 

Nl 412 

 

1 

Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 

Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 

U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen, 

onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 

Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 

wiens grootheid aarde en hemel heerlijk openbaren! 

 

2 

U looft de apostelschaar in heerlijkheid. o Heer, 

profeten, martelaars vermelden daar uw eer. 

Door heel uw kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden, 

in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden. 

Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen, 

onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meêdogen! 

 

3 

U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! 

Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. 

Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 

ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. 



U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 

U looft wat loven kan, in hemel en op aarde! 

 

 

Dit is mijn hand en dat mijn voet. 

 

Dit is mijn hand en dat mijn voet. 

‘k Heb ze allebei nodig; 

waar moet ik heen als één het niet doet? 

Niets is er overbodig. 

‘k Heb mijn voeten nodig om te lopen 

en mijn handen om mijn schoenen vast te knopen. 

Hand, voet, knie, oog, oor, neus, keel, 

alles is nodig, niets te veel. 

Alles is nodig, niets te veel. 

 

Mijn hand kan niet zeggen tegen mijn voet: 

‘Ik heb jou niet nodig.’ 

Stel je eens voor, dan ging het niet goed. 

Niets is er overbodig. 

Want al kan ik met mijn handen ballen, 

zonder m’n voeten zou ik op mijn snufferd vallen. 

Hand, voet, knie, oog, oor, neus, keel, 

alles is nodig, niets te veel. 

Alles is nodig, niets te veel. 

 

Ik ben de hand en jij de voet; 

wij zijn allebei nodig. 

Wat ik niet kan, kun jij juist goed. 

Niemand is overbodig. 

Jij bent gemaakt om mee te spelen, 

te lachen en te huilen en alles mee te delen. 

Niemand is minder, niemand is meer. 

Ieder is nodig bij de Heer. 

Ieder is nodig bij de Heer. 

 

 

Opwekking 767, Familie 

 

Hoe mooi en hoe heerlijk 

Als wij als familie 

Als broers en als zussen 

Om elkaar geven 

En open en eerlijk 

Met elkaar omgaan 

De vrede bewaren 

En eensgezind leven 

 

En het mooiste geschenk 

Wordt ons gegeven 

De zegen van God 

Een eindeloos leven 

 

Hoe mooi en hoe heerlijk 

Als wij als familie 

Als broers en als zussen 

Om elkaar geven 

En open en eerlijk 

Met elkaar omgaan 

De vrede bewaren 

En eensgezind leven 

 

En het mooiste geschenk 

Wordt ons gegeven 

De zegen van God 

Een eindeloos leven 

3x 

 

 

NLb 769 

 

1 

Eens, als de bazuinen klinken, 

uit de hoogte, links en rechts, 

duizend stemmen ons omringen, 

ja en amen wordt gezegd, 

rest er niets meer dan te zingen, – 

Heer, dan is uw pleit beslecht. 

 

3 

Roep de doden tot getuigen 

dat Gij van oudsher regeert, 

roep hen die men dwong te zwijgen, 

die de wereld heeft geweerd, 

richt omhoog wat wist te buigen, 

kroon wat aanzien heeft ontbeerd. 



 

6 

Van die dag kan niemand weten, 

maar het woord drijft aan tot spoed, 

zouden wij niet haastig eten, 

gaandeweg Hem tegemoet, 

Jezus Christus, gisteren, heden, 

komt voor eens en komt voor goed!  

 

 

NL 425 

 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

 

 


