
 
 
 
 
 

 
Orde van dienst voor zondag 24 november 2024  

 

 
‘Zondag Voleinding’ 
Thema: wij hebben een pleitbezorger bij de Vader 
 
Voorganger: ds. Barbara Broeren en ds. Jaap van der Windt 
Organist: Frank Borsboom 
Techniek: Krijn van Duijn en Jorian Verdoes 
Band: Pieter, Welmoed, Marije en Jaap 
 
Welkom  
 
Intochtslied: Psalm 84: 1, 6 
 
1 
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 

 
6 
Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 
 
 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Gebed van verootmoediging 
 
Genadeverkondiging: wij hebben een pleitbezorger bij de Vader 
 
Zingen: Opwekking 665 - Tot aan die dag (band) 
 
Ooit komt er een dag 
dat de hemel openbreekt  
en de doden zullen opstaan.  
Ooit komt er een dag  
dat U terugkomt op een wolk  
en dat U kijkt met ogen,  
stralend als de zon.  
  
Ooit zal het zo zijn,  
dat we leven in een stad,  
waar geen pijn en geen verdriet is.  
Ooit zal het zo zijn,  
als we komen in die stad,  
dat de Vader onze tranen wist.   
  
Refrein: 
Tot aan die dag  
wil ik weten wie U bent,  
wil ik leven dicht bij U  
en mij geven in aanbidding.  
Tot aan die dag  
wil ik horen wat U zegt  
en uw woorden tot mij nemen,  



als een kostbaar geschenk.  
Tot aan die dag! 
  
Ooit zal het zo zijn,  
dat we leven in een stad,  
waar geen pijn en geen verdriet is.  
Ooit zal het zo zijn,  
als we komen in die stad,  
dat de Vader onze tranen wist.  
Refrein 
  
Ik verlang zo naar de dag  
dat ik neerkniel aan uw voeten  
en ik U mag herkennen aan uw stem.  
Als we samen hand in hand  
het hemels paradijs betreden,  
zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent.   
Refrein 
 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: 1 Johannes 1: 1-2: 2 
1Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met 
eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen 
hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. 
2Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, 
we verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan 
ons verschenen is. 3Wat wij gezien en gehoord hebben, 
verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. 
En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met 
zijn Zoon Jezus Christus. 4We schrijven u deze brief om onze 
vreugde volkomen te maken. 
 5Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen en wat we u 
verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis. 
6Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze 
weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de 
waarheid. 7Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het 
licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van 
Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. 8Als we zeggen dat we de 
zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in 

ons. 9Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en 
rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al 
het onrecht dat wij bedrijven. 10Als we zeggen dat we nooit 
gezondigd hebben, maken we Hem tot een leugenaar en is zijn 
woord niet in ons. 
1Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Maar mocht een van 
u zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus 
Christus, de rechtvaardige. 2Hij is het die verzoening brengt voor 
onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden 
van de hele wereld. 
 
 
Zingen: NL 413 
 
1 
Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
2 
Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwige, ongeziene, 
looft uw liefde en zingt ervan. 
Alle engelen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 
 
3 
Heer, ontferm u over ons, 
open uwe vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 
laat ons niet verloren gaan. 
 
 
 
 
Verkondiging 
 



 
Zingen: Opwekking 461: Mijn Jezus, mijn Redder (band) 
 
Mijn Jezus, mijn redder;  
Heer, er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van uw liefde, Heer. 
 
Mijn schuilplaats, mijn trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, al wat ik ben, 
brengen U voortdurend eer. 
 
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van uw naam. 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
Niets is zo goed als een leven 
heel dicht bij U. 
 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst. 
 
 
HERINNEREN VAN DE NAMEN VAN HEN DIE OVERLEDEN ZIJN 
 
Inleiding en uitleg 
 
Zingen: NL 598 
 

Als alles duister is, ontsteek dan het lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, ontsteek dan het lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

 
 
We noemen: 
 
16-11 Cornelia Jannetje van Vliet-Aandewiel 90 jaar 
27-11 Aagje Rovers-Kuijt 96 jaar 
29-11 Gijsbertus Harmen Cornelis Minnee 46 jaar 

20-12 Rivka Smit 35 jaar 
21-12 Cornelis Nicolaas Parlevliet 82 jaar 
30-12 Weinanda Guijt-Noort 68 jaar 
 
 
Zingen: NL 598 
 

Als alles duister is, ontsteek dan het lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, ontsteek dan het lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

 
We noemen: 
 
31-12 Trijntje Hoek 69 jaar 
15-01 Cornelis Tavenier 76 jaar 
20-01 Hindrik Lalkens 87 jaar 
01-02 Johannes Adrianus van Amerom 66 jaar 
01-03 Heerke Ehlhardt 78 jaar 
03-03 Cornelis de Jager 88 jaar 
 
 
Zingen: NL 598 
 

Als alles duister is, ontsteek dan het lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, ontsteek dan het lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

 
We noemen: 
 
05-03 Maartje van Leeuwen-Soeverijn 88 jaar 
24-03 Cornelia van der Plas-van Gijzen 92 jaar 
17-04 Dirk Parlevliet 97 jaar 
23-04 Immetje Anna Cohen-Dirkzwager 79 jaar 
26-04 Johanna Maria Kleinjan-van der Wal 80 jaar 
13-05 Cornelis Spaans 78 jaar 
28-06 Wil Smit-Vink 84 jaar 
 



 
Zingen: NL 598 
 

Als alles duister is, ontsteek dan het lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, ontsteek dan het lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

 
We noemen: 
 
28-06 Cor Schalkers 85 jaar 
13-07 Lijdia Mol-van der Plas 87 jaar 
20-07 Cornelis Ketting 76 jaar 
28-07 Maria Cornelia Oskam-van Leeuwen 86 jaar 
24-10 Hylke van Vliet 70 jaar 
02-11 Marijke Huber-Kerpershoek 84 jaar 
 
  
Zingen: NL 727: 1, 2, 4, 10 
 

Voor alle heiligen in de heerlijkheid 
die U beleden in hun aardse strijd, 
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! 
Halleluja, halleluja! 
 
Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; 
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. 
Halleluja, halleluja! 
 
Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, 
toch zijn wij één, zij zingend voor de troon, 
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. 
Halleluja, halleluja! 
 
Van alle einders, van de verste kust 
zullen zij vinden vrede, feest en rust, 
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! 
Halleluja, halleluja! 
 

 

Ontsteken van een laatste kaars voor andere broeders en 
zusters die het afgelopen jaar overleden zijn, maar niet hier 
genoemd worden   

 
Gelegenheid voor een ieder om een waxinelichtje aan te 
steken ter herinnering (orgelspel) 
 
Pastorale mededelingen  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
 
Slotlied: NL 769: 1, 4, 6 
 
1 Eens, als de bazuinen klinken, 

uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, – 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 

4 Als de graven openbreken 
en de mensenstroom vangt aan 
om de loftrompet te steken 
en uw hofstad in te gaan: 
Heer, laat ons dan niet ontbreken, 
want de traagheid grijpt ons aan. 
 

6 Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gisteren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 

 
 
Zegen + Amen 
 


