
 
 
 
 
 
 

Orde van dienst voor 29 december 2024  

  
Thema: Mijn ogen hebben uw redding gezien  
Voorganger: ds. Jaap van der Windt 
Organist: Cornelis Schaap 
Techniek: Herman van der Plas en Maurice Ouwehand 
  
 
 Welkom  
 Intochtslied: Psalm 66: 1, 2, 3 
 Stil gebed 
 Bemoediging en groet 
 Leefregel zingen: NLb 478: 1, 4 
 Gebed van verootmoediging 
 Zingen: We zijn hier bij elkaar (Opwekking 573) (band) 
 Gesprek met de kinderen 
 Zingen: NL 487: 1, 2 
 Korte inleiding op de lezingen 
 Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 Schriftlezingen: Jesaja 42: 1-7; Lucas 2: 22-35 

 Zingen: NL 482: 1, 3 
 Verkondiging  
 Meditatief orgelspel 
 Zingen: Jezus, Hoop van de volken (Opw. 618) (band) 
 Collecten nieuwe plek voorlopig (slechts kort orgelspel) 
 Pastorale mededelingen  
 Dankgebed en voorbeden 
 Slotlied: NL 864: 1, 2, 5 

(onder het voorspel komen de kinderen van de KND terug en 
kunnen de kinderen uit de oppas worden opgehaald.)  

 Zegen 
 
 
 
Lezingen: Jesaja 42 
1Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen, 
hij is mijn uitverkorene, in hem vind Ik vreugde, 
Ik heb hem met mijn geest vervuld. 
Hij zal alle volken het recht doen kennen. 
2Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, 
hij roept niet luidkeels in het openbaar; 
3het geknakte riet breekt hij niet af, 
de kwijnende vlam zal hij niet doven. 
Het recht zal hij zuiver doen kennen. 
4Hij zal niet uitdoven en niet breken 
tot hij op aarde het recht heeft gevestigd; 
de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 
5Dit zegt God, de HEER, 
die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, 
die de aarde heeft uitgespreid 
met alles wat zij voortbrengt, 
die de mensen op aarde levensadem geeft, 
en levensgeest aan allen die daar verkeren: 
6In gerechtigheid heb Ik, de HEER, jou geroepen. 
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, 
Ik neem je in dienst voor mijn verbond met het volk 
en maak je tot een licht voor alle volken, 
7om blinden de ogen te openen, 
om gevangenen te bevrijden uit de kerker, 
wie in het duister zitten uit de gevangenis. 
 
 
 



Lucas 2 
22Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van Mozes ten 
einde was, brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan de Heer 
aan te bieden, 23zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: 
‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.’ 
24Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer 
voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. 
25Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een 
rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël 
vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. 26Het 
was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou 
sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. 
27Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen 
Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met Hem te doen 
wat volgens de wet gebruikelijk is, 28nam hij het in zijn armen en 
loofde hij God met de woorden: 
29‘Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, 
zoals U hebt beloofd. 
30Want met eigen ogen heb ik de redding gezien 
31die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: 
32een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen 
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’ 
33Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over Hem werd 
gezegd. 34Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: 
‘Weet wel dat velen in Israël vanwege Hem ten val zullen komen of 
juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt, 
35en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de 
gezindheid van velen aan het licht komen.’ 
 
 
Liedteksten: 
 
Psalm 66 
 
1 
Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel de aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 

 
2 
Kom, zie nu de geduchte werken 
die God aan mensen heeft gedaan: 
Hij stelde aan de wateren perken, 
droogvoets zijn zij erdoor gegaan. 
Laat zich ons hart in Hem verblijden: 
God houdt de volken in het oog. 
Zijn rijk is over alle tijden. 
Gij trotsen, draag het hart niet hoog. 
 
3 
Doe onze God uw loflied horen, 
gij volken, zing alom op aard, 
loof Hem door wie wij zijn herboren, 
die ons voor wankelen heeft bewaard. 
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
gelouterd voor uw ogen stelt. 
 
 
NL 478 
 
1 
Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuwgeboren kind! 
Ziet, die ’t woord is, zonder spreken, 
ziet, die vorst is, zonder pracht, 
ziet, die ’t al is, in gebreken, 
ziet, die ’t licht is, in de nacht, 
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is, 
wordt verstoten, wordt veracht. 
 
4 
O Heer Jesu, God en mense, 
die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij wat ik door U wense, 
geef mij door uw kindsheid raad. 
Sterk mij door uw tere handen, 
maak mij door uw kleinheid groot, 



maak mij vrij door uwe banden, 
maak mij rijk door uwe nood, 
maak mij blijde door uw lijden, 
maak mij levend door uw dood! 
 
Opwekking 573, We zijn hier bij elkaar  
 
We zijn hier bij elkaar 
om de Koning te ontmoeten.  
We zijn hier bij elkaar  
om te eren onze Heer.  
 
We zijn hier bij elkaar  
om te vieren dat Hij goed is.  
En wij prijzen en aanbidden Hem,  
Jezus, onze Heer!  
 
Refrein:  
Heer, U bent welkom, welkom,  
U bent welkom, grote koning.  
Wij heffen onze handen op  
naar de God van alle eeuwen.  
Heer, U bent welkom, welkom,  
U bent welkom Zoon van God 
Wij richten heel ons hart op U;  
U bent welkom in ons midden. 
 
 
NL 487 
 
1 
Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria 
in excelsis Deo. 
Gloria 
in excelsis Deo. 
 
 
2 
Eer zij God die onze Vader 

en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
 
NL 482 
 
1 
Er is uit ’s werelds duistere wolken 
een groot licht stralend opgegaan – 
wie wonen in het diepste donker, 
zij zullen in het zonlicht staan. 
Glorie aan God, de overwinning 
is ongekend, de vreugde groot; 
de aarde jubelt – hoor ons zingen: 
wij delen in een rijke oogst! 
 
3 
Godlof, een kind is ons geboren, 
een held zal onze koning zijn, 
die raadsman, God-met-ons zal heten – 
die zoon zal ons tot vader zijn! 
Vorst die met vrede ons wil kronen 
van nu af tot in eeuwigheid, 
de Eeuwige zal hem doen tronen 
op recht en op gerechtigheid. 
 
Opwekking 618 (band) 
Jezus hoop van de volken, Jezus trooster in elk verdriet. 
U bent de bron van hoop die God ons geeft. 
Jezus, licht in het duister, Jezus waarheid die overwint. 
U bent een bron van licht die in ons leeft. 
 
Refrein: 
U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood. 
U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan. 
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien! 
U won van de dood droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij u zijn. 
Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft. 
Heer ik geloof! 
 
Heer, ik geloof (4x) 



 
Refrein: 
 
Jezus hoop van de volken (3x) 
Heer ik geloof (3x) 
 
 
NL 864 
 
1 
Laat ons de Heer lofzingen, 
juich, al wie bij Hem hoort! 
Hij zal met trouw omringen 
wie steunen op zijn woord. 
Al moet ge hier ook dragen 
veel duisternis en dood, 
gij hoeft niet te versagen, 
Hij redt uit alle nood. 
 
2 
God heeft u uitverkoren 
en uw geloof gebouwd, 
Hij heeft een eed gezworen 
aan elk die Hem vertrouwt: 
dat Hij hen zal omgeven 
met sterkte als een wal, 
dat Hij wie met Hem leven 
de zege schenken zal. 
 
5 
Daarom lof zij de Here, 
in wie ons heil bestaat, 
Hem die ons toe wou keren 
zijn liefelijk gelaat. 
Hij moge ons behoeden, 
elkander toegewijd, 
en schenke ons al ’t goede 
nu en in eeuwigheid. 
 
 
 


