Orde van dienst voor de Siendienst

E ' h Protestantse

[
AN 4
voor mensen met een
verstandelijke beperking

op zondag 12 januari 2025

Thema: Vriendschap

Voorganger: ds. Jaap van der Windt
Organist: Rob van Efferink

Techniek: Janmarinus Vooijs en Jorian Verdoes
Combo: Pieter, Madelief, Olivier en Jaap

Welkom

Intochtslied: De Heer is mijn Herder, 1, 2, 4, 5 (orgel)
Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed van verootmoediging

Zingen: Mijn Jezus ik hou van U, ELB 371: 1, 2, 3 (orgel)
Inleiding op het thema

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Zingen: Rivier vol van vrede, combo

Schriftlezing: Johannes 15: 9-17 (BGT)

Zingen: Is je deur nog op slot, ELB 447, combo
Verkondiging

Zingen: Er js geen vriend zo trouw (Opw 588, combo)

. Dankgebed en voorbeden

. Collecten
Slotlied: Welk een vriend is onze Jezus, ELB 299 (orgel)
Zegen

Lezing: Johannes 15 (BGT)

9-10Tk houd van jullie, net zoals de Vader van mij houdt. Doe wat ik
van je vraag. Want dan blijft mijn liefde je leiden. Ook ik heb altijd
gedaan wat de Vader van mij gevraagd heeft. En zijn liefde heeft
mij altijd geleid.

117k vertel jullie al deze dingen, omdat ik wil dat jullie dezelfde
vreugde voelen als ik. Ik wil dat jullie vreugde volmaakt is.

121k geef jullie deze regel: Houd van elkaar, net zoals ik van jullie
houd. 3Het grootste bewijs van liefde is dat iemand wil sterven
voor zijn vrienden.

14]jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik van je vraag. 51k
noem jullie niet langer dienaren, ik noem jullie vrienden. Want
dienaren weten niet alles van hun heer. Maar aan jullie heb ik alles
bekendgemaakt wat ik van mijn Vader gehoord heb.

16]ullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen.
En ik geef jullie de opdracht om de wereld in te gaan. Doe goede
dingen, en blijf dat doen. De Vader zal jullie alles geven wat je hem
vraagt, omdat jullie bij mij horen. 17Dit vraag ik van jullie: houd
van elkaar.

Liedteksten:
Gezang 14

1

De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

2
De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,



Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

4
De Heer is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;

Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

5

De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!

'k zal immer verkeren

in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

ELB 371

1.

Mijn Jezus, ik houd van U, ik hoem U mijn vriend,
want U nam de straf op U die ik had verdiend.

De grote Verlosser, mijn Redder bent U;

'k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

2.

Mijn Jezus, ik houd van U, want U hield van mij,
toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij.
Voor mij de genade, een doornenkroon voor U;
'k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

3.

Ik zal van U houden in leven en dood.

en ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U:

'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

ELB 429. Een rivier vol van vrede
1.

Een rivier vol van vrede,

een rivier vol van vrede,

een rivier vol van vrede in mijn hart.
Een rivier vol van vrede,

een rivier vol van vrede,

een rivier vol van vrede in mijn hart.

2.

Een fontein vol van blijdschap,

een fontein vol van blijdschap,

een fontein vol van blijdschap in mijn hart.
Een fontein vol van blijdschap,

een fontein vol van blijdschap,

een fontein vol van blijdschap in mijn hart.

3.

Ik heb lief als mijn Jezus,

ik heb lief als mijn Jezus,

ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.
Ik heb lief als mijn Jezus,

ik heb lief als mijn Jezus,

ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.

4,

Een rivier vol van vrede,

een fontein vol van blijdschap,

ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.
Een rivier vol van vrede,

een fontein vol van blijdschap,

ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart

Is je deur nog op slot

Is je deur nog op slot?

Is je deur nog op slot?

van je kr, kr, kr

doe hem open voor God!
Want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen!



mijn hart is net een huisje
waar het gezellig is

maar 't is er nog zo donker,
Er is iets wat ik mis.

Er is geen vriend zo trouw (Opw 588)

Er is geen vriend zo trouw als Jezus,
nee niet één, nee niet één!

Jezus alleen kan ons hart genezen,
Hij alleen, hij alleen!

Refrein:

Nooit is ons zoveel troost gegeven,
zoveel liefde heeft Hij alleen.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus,
nee niet één, nee niet één!

Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is,

nee niet één, nee niet één!

Geen donk're nacht kan ons van Hem scheiden,
nee niet één, nee niet één!

Jezus kent onze strijd en zorgen,
leidt ons steeds door de dalen heen
Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is,
nee niet één, nee niet één!

Nooit is een zondaar vergeefs gekomen,
nee niet één, nee niet één!

Elk die gelooft heeft Hij aangenomen,
Hij alleen, Hij alleen!

Welk een vriend is onze Jezus

Welk een vriend is onze Jezus,

die in onze plaats wil staan!

Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.

Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,

juist omdat wij 't al niet brengen,
in 't gebed tot onze Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in 't strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden

tot Hem, die verlossing geeft?

Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;

Hij alleen is 't die ons schraagt.

Zijn wij zwak, belast, beladen,
en terneer gedrukt door zorg,
dierb’re Heiland, onze Toevlucht!
Gij zijt onze Hulp en Borg.

Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;

in Zijn armen zijn wij veilig,

Hij verlaat ons nimmermeer.



